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Maria-dagen.

De komende maanden komen er voor ons katholieken weer enkele
belangrijke Mariadagen aan onze horizon:

7 juli: H. Maagd Maria, zoete Moeder van Den Bosch

16 juli: H. Maagd Maria van de Berg Karmel

15 augustus: Maria ten Hemelopneming

22 augustus: H. Maagd Maria, koningin.

Feesten over dezelfde vrouw, maar
steeds roepen we haar aan op een
ander thema van ons geloof.

Maria, de moeder van Jezus, is voor
ons allen een voorspreekster bij
God.

Kan een Zoon zijn Moeder iets
weigeren als die wat vraagt?
Daarom bidden wij:

Maria, Moeder van de Heer en ook
onze Moeder, wij vragen om uw
voorspraak bij de Heer:

Hij kan U niets weigeren.

Bid voor ons: dat wij vaster gaan
geloven,

Bid voor ons: dat we met meer graagte dienstbaar zijn,

Bid voor ons: dat we ons niet afsluiten voor de nood van anderen Bid
voor ons: dat ons hart wijsheid leert,

Bid voor ons: dat wij veel meer blijdschap uitstralen

Bid voor ons: dat de vrede van Christus in ons moge wonen

Bid voor ons: dat we leven zoals de Heer dat van ons verlangt Bid
voor ons: dat we eens mogen komen tot uw eeuwig heil.

Amen.




Voor allen die op vakantie gaan een hele goede en mooie tijd, voor
hen die nog werken, werk met zin, voor onze jongeren een hele mooie
vakantie en voor straks veel succes op school.

Hans Vugs, diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zondag 28 mei 2023 kwamen we met velen bijeen om JAZLYNN
KUSTEN van harte welkom te heten in onze parochiegemeenschap.
Met Jazlynn waren natuurlijk haar papa en mama Roel Kusten en
Iresa Bambacht meegekomen, als ook haar zussen Shanaya en
Danisha, haar peetoom en peettantes William de Kort en Jelissa
Swaans en Wendy Kusten, opa's en oma's, ooms en tantes en
vriendjes en vriendinnetjes. Nadat iedereen welkom was geheten,
hebben papa en mama plechtig
beloofd om Jazlynn heel erg goed
te begeleiden op de hele moeilijke
weg door het leven en haar te
begeleiden in haar geloof. Peetoom
en peettantes hebben Jazlynn
beloofd dat zij te allen tijde bij
ieder van hen welkom is en dat zij
nooit tevoren een afspraak moet
maken. Nadat we geluisterd hadden
naar het verhaal van Jezus, zijn we
met alle kinderen op zoek gegaan
naar de spullen die we nodig
hebben voor de doop. Het
moeilijkst was wel het doopwater, want dat stond in de bak, maar
dat zat een deksel op, zodat je niet kon zien wat er in zat. Toen we
alles verzameld hadden, hebben we met papa en mama,




peetoom en peettantes en alle kinderen een dak boven Jazlynn
gemaakt en God gebeden dat Hij haar en ons allen mag begeleiden op
die hele moeilijke weg door het leven. Nadat papa en mama en
peetoom en peettantes hun geloof hadden beleden, is Jazlynn
gedoopt met het koude doopwater,
maar ze gaf geen gilletje. Toen
kreeg ze een kruisje met het
heilige Chrisma-olie en de peetoom
heeft toen de doopkaars
aangemaakt. Alle kinderen kregen
een beetje van dat nieuwe vuur van
Jazlynn. Met velen hebben we toen
het Onze Vader gebeden en zijn
we in een lange stoet naar Moeder
Maria in de kerk gegaan. Daar
hebben we haar gevraagd dat zij
Jazlynn, maar ook ons allen mag
bewaren voor het leven. Uit volle borst hebben we het lang zal zij
leven gezongen en natuurlijk de doopklok geluid.

LANG ZAL ZIJ LEVEN IN DE GLORIA
WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op 13 juni 2023 is STEVEN CRUIJSSEN overleden in de leeftijd
van 50 jaar. Steven is geboren op 05-09-1972 in de Wassenaerlaan,
groeide op en al snel kwam de diagnose suikerziekte om de hoek
kijken, en dat op 7 jarige leeftijd en dat viel niet mee om er mee om
te gaan. Normaal onderwijs was bijna niet mogelijk dus kwam er een
speciaal programma om het gezin een beet je te ontlasten, want het
was allemaal moeilijk genoeg. Zijn jeugd was dus anders, maar toch



bleef hij positief en probeerde een normaal leven te leiden. Steven
speelde vaak buiten en speelde met iedereen, met zijn jongste zusje
wist je gewoon dat ze weer iets aan het uitvreten waren. Ze waren
zich van geen kwaad bewust bv. Als ze door het raam klommen omdat
ze geen sleutel bij zich hadden. Door de jaren heen had Steven
verschillende baantjes en deed dit met veel plezier. Hij deed wat hij
kon met veel overtuiging en overgave. De jaren gingen voorbij en hij
kreeg steeds meer problemen met zijn gezondheid. Steven kreeg
nierfalen door de suikerziekte en problemen met zijn zicht. Ook
kreeg Steven letsel van de zenuwen en het dichtslippen van de
bloedvaten. Steven moest aan een nieuwe alvleesklier en zo kwam
zijn leven nog meer in onbalans. Door zijn nierfalen moest hij aan
dialyse wat zeer heftig voor hem was. Zijn doorbloeding in zijn
voeten waren zo groot geworden dat in 2012 zijn kleine teent je
geamputeerd moest worden en nog geen 8 dagen later een tweede
teen die er naast zat. 13 dagen later was zijn gehele voet zwart en
kon de arts niets anders dan het gehele onderbeen amputeren. Als
de artsen dit niet hadden gedaan was de situatie levensbedreigend
geworden, dat viel hem zwaar. Steven nam zijn ziekte niet altijd
serieus en grapte dan altijd tegen zijn zusje Rolanda, ik moet
gewoon even hieuwe onderdelen bestellen voor mijn lichaam en dan
doeft alles het weer en kan ik er weer tegenaan en dan kwamen ze
samen niet meer bij van het lachen. Dit was typisch Steven altijd in
voor een lolletje. Ondertussen was werken onmogelijk en werd hij
afgekeurd en kreeg een bijstandsuitkering. Gaandeweg de tijd nam
hij na een tijdje het moedige besluit om uit het leven te stappen,
want hij vond het wel genoeg zo, zijn tijd was om, het was klaar. Hij
besloot om te stoppen met dialyseren en bracht onze ouders op de
hoogte van wat zijn besluit was. Het was moeilijk maar ze begrepen
het wel, ze accepteerde het hoe moeilijk het ook was. Samen met
Michel en de leiding van Amarant zette Steven op papier hoe hij zijn
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uitvaart graag zou willen zien en nu zitten we hier om afscheid te
nemen van Steven. Hij klaagde maar “alles wordt mij ontnomen” en
kon zijn gedachte heel goed begrijpen en zei dan "wat je ook beslist,
ik sta achter je". Dan zag je hem weer glimlachen en dan vertelde hij
weer een mop die hij op de dialyse gehoord had, altijd weer een
grapje daar sloot hij mee af. Op 2 juni kreeg Michel een telefoontje
van de arts dat Steven afscheid had genomen en de dagen daarop
leverde hij steeds meer in en moest de AVG-arts maatregelen
nemen om het dragelijk te maken en dit heeft hij tot het laatst
uitgesteld. Vrijdag was hij nog thuis en vertelde aan zijn ouders dat
hij was gestopt met dialyse en begrepen nog niet dat het nu klaar
was. Zaterdag en zondag zijn we naar hem toe geweest en
zondagavond heeft hij nog de ziekenzalving gehad en je zag dat er
een last van zijn schouders viel. Ik vertelde hem dat pijn behandeld
kon worden en ik zag aan zijn ogen dat hij mij begreep. De band met
het zorgteam van Amarant was sterk en zo hebben we hem begeleid
totdat hij zondagavond zeer benauwd was en hebben hem toen
medicatie gegeven om te kunnen slapen en hij is niet meer wakker
geworden. Zijn strijd was voorbij na een week waarin hij alles had
voorbereid voor dit afscheid. Adieu het gaat jullie goed en blijf me
herinneren zoals ik was.

DAT HIJ RUST IN VREDE.



GEBED TOT DE HEILIGE CHRISTOFFEL

Heer God, ga gunstig in op onze smeekbede,
en zegen dit voertuig met uw heilige kracht.

Moge mijn Engelbewaarder mij
beschermen

op alle gevaarlijke bochten van
mijn levensweg.

Moge hij mij te hulp komen,
wanneer de snelheidsduivel mij
bekoort tot dwaasheden,

die mijzelf en anderen in gevaar
brengen.

Toon ook aan ons uw dienaren, de weg van het heil,

zodat wij na alle kruisingen op onze levensweg,

de eeuwige vreugde verwerven, door Christus, onze Heer.
Amen



Tien leefregels.

1. Ik ben je God, jouw geluk. Houd mij voor ogen en zoek geen
vervangingsmiddelen voor Mij.

. Misbruik mijn naam niet voor alles en nog wat.

. Houd één dag per week vrij voor Mij en voor elkaar om samen te
komen en feest te vieren.

. Heb eerbied voor je vader en moeder.

. Heb eerbied voor het leven.

. Blijf trouw aan elkaar.

. Wees eerlijk.

8. Vertel geen kwaad van elkaar en zeker geen leugens.

9. Verlang niet naar iemand die al bij een ander hoort.

10. Verlang niet te hebben, wat een ander heeft.
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INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE

G6M= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor

6K= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends

Tijd Locatie | Intenties juli en augustus

182 juli Ineke Vugs- Etten
Riet van Overbeek
sZ 17.30 GM | Jan Sloot




SZ
SZ

19.00
10.00

KV

GM

Sandra Danklof

Fien Hultermans-van Hautum
EM. Pastoor Ed van den Berge
Jeanne Verhagen- van Tilborg
vw 13° jaargetijde

Tonnie Denissen-vd Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit

849 juli

sz
DK
HK

17.30
19.00
10.00

KV

GM

GM

Ineke Vugs- van Etten

Jan Sloot

Antoon en Theo van der Wouw
Leon van Bergen

Trees Beerens

EM. Pastoor Ed van den Berge
Toon Antens

Tinie Vissers-Maessen JGT
Tonnie Denissen- vd Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit
Jeanne Verhagen-van Tilborg

15816 juli

SZ
FR
HK

17.30
19.00
10.00

KV

GM

GM

Ineke Vugs-van Etten

Jan Sloot

Ton Vugs vw JGT

Riet van Overbeek

Toon van Hautum

Annie van Hautum

Henk van Kerckhoven vw ver;|
EM. Pastoor Ed van de Berge
Tonnie Denissen-vd Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit

22423
juli

Ria Houtepen-vd Braak vw 1°
JGeT
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SZ 17.30 GM | Jan Sloot

sz 19.00 | KV Ineke Vugs-van Etten

SZ 10.00 GM | Cees vd Wouw
Sjaan Voormans
Toon Antens
EM. Pastoor ED vd Berge
Tonnie Denissen-vd Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit

29430 Jan Sloot

juli Ineke Vugs-van Etten

sZ 17.30 GM | Annie Schepens

sZ 19.00 | kv EM. Pastoor Ed vd Berge

SZ 10.00 GM | Tonnie Denissen-vd Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit

546 aug Jan Sloot

SZ 17.30 GM | Riet van Overbeek

SZ 19.00 | kv Ineke Vugs-van Etten

sZ 10.00 GM | Fien Hultermans-van Hautum
Pierre Hultermans
Toon Antens
Truus Hamels-Visser vw JGT
EM. Pastoor Ed v/d Berge
Tonnie Denissen-vd Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit

12413 aug Jan Sloot

SZ 17.30 GM | Cees van Hautum

sz 19.00 | kv Ineke Vugs-van Etten

sz 10.00 GM | EM. Pastoor ED vd Berge

Tonnie Denissen-vd Heuvel’
Ouders Denissen-Nouws
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Ouders vd Heuvel-Larmit

19420 aug Riet van Overbeek
SZ 17.30 GM | Jan Sloot
sz 19.00 | kv Ineke Vugs-van Etten
Sz 10.00 GM | Tini Libregs
Jopi van Rijen
Zus Trouw
Toos Bastings-Schellekens vw
2 J6T
Ben Bastings
Toon Antens
EM. Pastoor Ed vd Berge
Tonnie Denissen-vd Heuvel
Ouders Denissen-Nouws
Ouders vd Heuvel-Larmit
26427 Jan Sloot
aug 17.30 GM | Miet de Kroon
sZ 19.00 | kv Ineke Vugs-van Etten
SZ 10.00 GM | Ouders Vugs-Bullens vw ver;
sz EM. Pastoor Ed vd Berge
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GEHEUGENSTEUNTJES

6 juli 10.00 GM | Caritas 013
16.00 Stille aanbidding
7 juli 10.30 GM | 1° vrijdagviering
11 juli 10.30 GM | Pater Pio ochtend
13 juli 16.00 GM | Stille aanbidding
20 juli 10.30 GM | Koffie ochtend
16.00 GM | Stille aanbidding
27 juli 10.00 GM | Caritas 013
16.00 GM | Stille aanbidding
3 augustus 16.00 GM | Caritas 013
Stille aanbidding
4 augustus 10.30 GM | 1° vrijdagviering
8 augustus 10.30 GM | Pater Pio ochtend
10 augustus 16.00 GM | Stille aanbidding
17 augustus 16.00 GM | Koffie ochtend
Stille aanbidding
22 augustus 11.30 GM | Redactie de Brug
24 augustus 16.00 GM | Stille aanbidding
31 augustus 16.00 GM | Stille aanbidding
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3 JULI APOSTEL TOMAS

De apostel Tomas ("tweeling", ook wel Judas Tomas Didymus
genoemd, is een van de twaalf leerlingen van Jezus uit het Nieuwe
Testament. De uitdrukking "ongelovige Tomas" komt van de
gebeurtenis die wordt beschreven in Johannes waarbij Tomas zei
niet te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan totdat hij zijn
vinger in Jezus' wonden zou leggen. De Bijbel geeft geen
biografische informatie over
Tomas. Hij komt ook maar enkele
keren voor in de evangelién. De
eerste keer is direct na het
overlijden van Lazarus; Jezus wilde
terugkeren naar Judea waar de
Joden hem kort daarvoor wilden
stenigen. Tomas zei daarop: "Laten
ook wij maar gaan, om met hem te
sterven." Hij komt weer voor in het
verslag van het Laatste Avondmaal.
Jezus zei dat hij een plaats voor
zijn discipelen zou bereiden en dan
zou terugkomen. Tot slot van die
passage zei Jezus: "Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga."
Tomas reageerde daarop met: "Wij weten niet eens waar u naartoe
gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?" Dit
ontlokte Jezus zijn beroemde uitspraak: "Ik ben de weg, de
waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door
mij." Verreweg het bekendst is de passage waarin de discipelen de
opgestane Jezus hebben gezien. Tomas was hier niet bij en kon het
niet geloven. Hij zei: "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn
handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn
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zij kan leggen, zal ik het geloven." Een week later verscheen Jezus
weer; ditmaal was Tomas er wel bij. Jezus zei tegen hem: "Leg je
vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij.
Wees niet langer ongelovig, maar geloof." Tomas antwoordde: "Mijn
Heer, mijn God!" Jezus zei fegen hem: "Omdat je me gezien hebt,
geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." Tomas zou
het evangelie in India gepredikt hebben en zelfs de machtige koning
van het boeddhistische Kushanrijk hebben ontmoet. Hier is hij, naar
verluid, ook overleden.

7 JULI ZOETE MOEDER VAN DEN BOSCH

De Zoete Moeder van 's-Hertogenbosch is één van de
genadebeelden van Maria die in Nederland het middelpunt vormen
van een bedevaart. Het wordt sinds 1380 vereerd in de Sint-
Janskathedraal te 's-Hertogenbosch. Wonderbeelden zijn vaak niet
de fraaiste, maar de Zoete Moeder is het enige waarvan de verering
juist is begonnen omdat
men het lelijk vond.
Legende

Volgens de legende werd
het verwaarloosde beeld
in januari 1380 tijdens de
bouw van de kathedraal
tussen een bundel planken
gevonden door een jonge
gezel die op zoek was naar
brandhout. Toen hij het in fwee stukken wilde hakken zou hij zijn
tegengehouden door zijn baas, die zag dat het een oud Maria-beeld
was. De gezel zou het beeld op Witte Donderdag naar het rustaltaar
voor het Lichaam van Christus hebben gebracht. Toen dit de
volgende dag werd opgeruimd zou alleen het oude beeld zijn
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overgebleven. Een monnik, broeder Wout, zou het naar het altaar
van Sint-Michiel in één van de straalkapellen achter het hoogkoor
hebben gebracht. De kanunnik die daar elke dag de mis las zou het
na korte tijd hebben laten weghalen, en broeder Wout zou hebben
gevraagd of hij het beeld mocht meenemen. Het zou echter ineens
loodzwaar zijn geworden en zou daarom maar in de Mariakapel zijn
geplaatst, onzichtbaar achter een altaar. Broeder Wout zou een
manteltje hebben geregeld en zou een deel van het beeld dat het
Kind Jezus voorstelde buiten de kerk hebben teruggevonden. Hij zou
het beeld in de zomer van 1381 op het altaar van de heilige Martinus
hebben geplaatst, waar er de draak mee zou zijn gestoken. Aan een
voorbijgangster die er ook een vinnige opmerking over zou hebben
gemaakt zou Maria 's nachts zijn verschenen om te vragen “*Waarom
zeg je dat ik lelijk ben? Ik, die schoon ben in het eeuwig leven, in
het hoogste des hemels! Tk beveel u dus, dat gij tot mij uw toevlucht
neemt, om uw lijden te boven te komen en om het eeuwig leven fe
verwerven.” De vrouw zou de volgende dag in de kerk een adellijke
dame hebben gevraagd het beeld te laten opknappen.

9 JULI MARTELAREN VAN GORCUM
De 19 Martelaren van Gorcum die in
Den Briel werden vermoord. Met de
Martelaren van Gorcum worden
negentien katholieke religieuzen en
wereldheren aangeduid die om hun
geloof door de watergeuzen in 1572
zijn vermoord in Den Briel.
Geschiedenis in het kort: Tijdens de
Opstand namen de geuzen op 26 juni
1572 de stad Gorinchem (ook: Gorcum of Gorkum) in. Hoewel
geloofsvrijheid door de bezetters — die in alliantie met Willem van
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Oranje stonden — was toegezegd, werden de zeventien priesters,
zowel seculieren als regulieren, alsmede twee lekenbroeders,
gevangengenomen en gefolterd. Op 9 juli 1572 werden zij bij Den
Briel opgehangen in een turfschuur die aan een vernietigd klooster
toebehoorde; vervolgens werden hun lichamen verminkt. Andere
priesters vonden de dood op de brandstapel op de Grote Markt van
Den Briel. Een belangrijk deel van de relieken van de martelaren
bevindt zich in de Sint Niklaaskerk aan de Boterstraat in Brussel
(Belgié). In 1675 werden de martelaren zalig verklaard en in 1867
nam Pius IX hen op in het officiéle Romeinse martyrologium (de lijst
van heilige martelaren) na hen op het Sint-Pietersplein heilig te
hebben verklaard. Hun gedachtenis is op 9 juli.

Met de opbrengst van de postzegels 2 i N ede rla nd

WOf‘CH' een deel van heT eeUereST DOODOOODDOODNODDODODDD
bekostigd. Uw bijdrage is daarom van
harte welkom! Alvast bedankt voor uw steun!

JUBILEUMZEGEL
In het kader van het 100-jarig < ot b b bl .
jubileum van de Gerardus 100
Majellakerk is er een unieke > >
- . . M 4T N, :
postzegel uitgegeven. Deze zijn per - .I ¥ % 4’
vel van 5 zegels a €9,99 euro . \’ i @ - %g’ .
verkrijgbaar aan de balie van de . (;& 2 ig
ontmoetingsruimte van de kerk. » ‘gsi . ﬁﬁgg’ X
Hiermee kan gewoon worden 4 < fﬂ e %Qf“ .
gefrankeerd. Het is een uniek ; Y - N :
verzamelitem; een must-have ook ° 1 °
voor iedere postzegelverzamelaar! - -
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CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of
zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen,
gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn.
Besloten is op de 1° en de 4° donderdag van de maand de inloop
ochtend te organiseren.

KERKBIJDRAGE: EEN HERINNERING.

Het jaar 2023 is al weer half om. Hebt u nog gedacht aan het
betalen van de kerkbijdrage voor dit jaar? U weet, u kunt het te
betalen bedrag zelf bepalen en per maand. kwartaal of jaarlijks
betalen. Het hoeft geen groot bedrag te zijn, elke cent is
meegenomen.

Hartelijk dank bij voorbaat.

VAKANTIETIJD

Na 11 maanden aan een stuk werken, klaar staan voor de ander,
heeft iedereen een mooie vakantie verdiend. Een vakantie die op
maat
gemaakt is,
voor
iedereen op
zijh manier. . ,_
Voor de een s " ——ETT
wordt het - : /
een verre reis, genieten van het landschap en de cultuur, die zo heel
anders is dan hier in ons landje, voor de ander is het rond 't huis, om
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tot rust te komen, om zaken waar we nimmer aan toe komen eens af
te werken, om zo maar eens zalig niets te doen, om de familiebanden
weer eens aan te halen, noem maar op welke reden dat jij zou willen
aanhalen. Alles is goed, alles mag en kan in jouw vakantie. EIf
maanden moeten we in het gareel lopen, nu moet het even niet.
Mogen we een hele mooie, gezonde, zonnige tijd tegemoet gaan,
mogen we in die periode zo genieten dat we zelfs God weer in ons
leven tegen komen. Mogen we voor elkaar oren en ogen zijn, mogen
we onze handen lenen aan elkaar en zelfs een eindje met elkaar
optrekken. Zo wordt onze vakantietijd een tijd van veel geluk en
vrede. Pretftige vakantie en fot ziens.

Hans Vugs, diaken-pastor
WEKELIJKSE AANBIDDING

Ook tijdens de komende vakantietijd gaan we door met ons wekelijks
stiltfemoment. In de Piokapel willen we elke donderdagmiddag van
16.00 uur tot 17.00 uur bijeenkomen om samen te bidden bij de
uitgestelde Eucharistische gave, maar ook de stilte in ons te laten
trekken.

Het is heerlijk om even niet geplaagd te worden door de computer,
de telefoon, door onze alledaagse beslommeringen, maar even te
verwijlen bij God en ons zelf. Een heerlijke ervaring, waarbij we u
graag uitnodigen, van harte welkom.

Hans Vugs, diaken-pastor
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Secretariaat Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit
secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten,
aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De
bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlgm.nl

Voor noodgevallen
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten = Gerardus Majellakerk

zaterdag.  17.30u In de kapel en geen livestream
zondag. 10.00u www.facebook.com/parochiehlgm/
2% dinsdag 10.30u  Piomorgen in de kapel

1" vrijdag 10.30u  1°vrijdag in de kapel

Koningsvoorde
zaterdag. 19.00u  Atrium, na de viering koffie.

Financién: Giro (IBAN) NL94 INGB 00010688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 01712002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “"De Brug”

Kopij voor 21 augustus as middels e-mail adres: info@hlgm.nl
of mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com of in de brievenbus.

Je kunt “de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Faxcebook:https://www.facebook.com/parochiehigm/
Redactie Parochieblad “"De Brug”

Marie Jose Hulskramer en Koos van Beijsterveldt
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