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CARNAVAL EN ASWOENSDAG

De komende maand februari gaan we samen weer, voor zover dat
mogelijk is, de bloemetjes met Carnaval buiten zetten. We mogen
even alle leed en droefheid vergeten, om daarna met volle
overtuiging het askruisje op Aswoensdag te ontvangen. Op die dag
zal er's avonds om 19.00 uur in onze kerk een viering zijn, waarbij u
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uitgesproken: -

'gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren.’, dan
is dat niet niets, maar een aansporing aan ons allen om het
belangrijkste van heel ons leven in de gaten te houden. Daar mag
ook vrolijkheid en gein bij zijn, maar ook dat we met elkaar
rekening houden en elkaar nemen zoals we zijn met onze vele goede
eigenschappen, en ja jammer genoeg hebben we ook allemaal onze
stekels. Wanneer we rekening houden met elkaar, worden we een
licht voor elkaar, en dat mogen we in de komende Veertigdagentijd
ons eigen maken.

Dat er licht mag zijn,

licht in onze ogen: dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw.
Licht in onze harten:

dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:



dat wij komen tot nadenken en

eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen: @. r‘\ . _
dat er vriendschap en 1 2K
gastvrijheid zullen heersen. .
Licht in de omgang: 4 ' :
dat we te zien zijn, niet g 1

verborgen voor elkaar. k J ;
Licht op onze wegen: &
dat wij niet dwalen en elkaar CARNAVAL
tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:

dat we nergens het kleine vergeten, verdonkeremanen.

Licht op deze plaats,

om elkaar bij te lichten, elkander toe te schijnen met geloof in
Hem.

Een gezellige Carnaval en een goede voorbereiding op ons Paasfeest.
J.Vugs, diaken-pastor
RESPECT VOOR DE OVERLEDENE

Bij het sterven van een dierbare is de droefheid groot.
Maar er moet ook bijna meteen veel geregeld worden. Familieleden
moeten worden ingelicht; er moeten allerlei instanties gebeld
worden en er moeten al heel gauw afspraken gemaakt worden over
de begrafenis. Vaak belt men daarom zo gauw mogelijk de
begrafenisondernemer. Die heeft tenslotte verstand van zaken en
kan in korte tijd heel veel dingen regelen waar je zelf niet zo gauw
aan zou denken. Heel fijn dat zo iemand er dan is. Maar het gebeurt
nog al eens, dat dan alles geregeld is voordat de pastor hoort dat er
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iemand overleden is. Dat is op zich niet erg, want de pastor komt
graag op een
moment dat de
eerste drukte
voorbij is. Maar
vaak komt hij dan
de ontdekking dat
alles al geregeld is:
heeft al gekozen
voor een crematie
een korte
plechtigheid in het crematorium. Natuurlijk respecteert de pastor
de wens van de familie. Maar soms lijkt het niet helemaal overeen
te komen met de wens van de overledene... Soms is de familie
misschien te vlug ingegaan op de suggestie van de
begrafenisondernemer. Het komt nogal eens voor dat ook trouwe
kerkgangers zonder kerkelijke plechtigheid begraven of
gecremeerd worden. Dat lijkt ons niet in overeenstemming met de
uitgesproken of onuitgesproken wens van de overledene. Een
kerkelijke uitvaart is bovendien een laatste dienst die wij als
parochie aan een gestorven parochiaan kunnen bewijzen. Het is
uitdrukking van de eerbied die wij als christenen hebben voor de

overledene waarvoor wij bidden, die wij eren met wierook en
waarvan wij hopen dat hij/zij eeuwig leven mag bij God. Daarom
vragen wij u dringend om voordat u iets afspreekt met de
begrafenisondernemer eerst overleg te plegen met de pastor, want
dan kan er recht gedaan worden aan allen.

Namens de parochie Gerardus Majella, J. Vugs, diaken-pastor Tel.
06-12811502



INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK

Tijd Locatie | Intenties februari 26
31 jan & Ineke Vugs van Etten
1 febr Jan Sloot
SZ 17.30 GM | Pater Ed vd Berge
SZ 10.00 GM
74&8febr Ineke Vugs- van Etten
SZ 17.30 GM | Jan Sloot
SZ 10.00 GM | Pater Ed vd Berge
Moeder Bastings vw ver}
14415 Ineke Vugs- van Etten
febr Jan Sloot
SZ 17.30 GM | Pater Ed vd Berge
SZ 10.00 GM | Frans Hultermans
Fien Hultermans
21822 Ineke Vugs- van Etten
febr Jan Sloot
sZ 17.30 GM | Pater Ed vd Berge
10.00 GM
28febr& Ineke Vugs-van Etten
1 mrt Jan Sloot
sZ 17.30 GM | Pater Ed vd Berge
SZ 10.00 GM




GEHEUGENSTEUNTJES

4 febr 14.00 GM 1¢
communievoorbereiding
6 febr 10.30 GM 1° vrijdag
10 febr 10.30 GM Piomorgen
18 febr 19.00 GM Askruisje halen
20.00 GM Torenoverleg
19 febr 10.30 GM Koffiemorgen
ASWOENSDAG

Op woensdag 18 februari beginnen we weer aan de
Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen,
het feest van de Verrezen Heer. De veertigdagentijd is ook een
periode waarin onze aandacht gevraagd wordt om iets opzij te
leggen voor mensen in landen waar honger, oorlog, natuurrampen en
armoe elke dag voelbaar is. Via de Vastenactie kunnen we proberen
hun situatie enigszins te verlichten.

MARIA LICHTMIS: 2 februari

Op 2 februari vieren we het feest van Maria Lichtmis. We gedenken
de opdracht van Jezus in
de Tempel. Volgens de
joodse wet moest een
vrouw 40 dagen na de
geboorte van een jongen
een reinigingsritueel in
de Tempel ondergaan. In
het boek Leviticus lezen
we hier over: "Wanneer




de periode van haar reiniging is verstreken, moet Maria een
eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge gewone duif
of een tortelduif als reinigingsoffer. Ze moet de offerdieren naar
de priester brengen, bij de ingang van de ontmoetingstent. Hij
biedt de offers aan de Heer aan en voltrekt voor haar de
verzoeningsrite. Dan is ze, na haar bloedverlies, weer rein. Als ze
zich geen ram kan veroorloven, moet ze twee tortelduiven
meebrengen of twee jonge gewone duiven, één als brandoffer en
één als reinigingsoffer. De priester voltrekt voor haar de
verzoeningsrite en zij is weer rein." In Lucas 2, 22-24 staat
beschreven dat Maria en Jozef met het kind Jezus naar de tempel
gingen voor dit reinigingsritueel. Ze offerden een koppel
tortelduiven. Ook Simeon en Anna zijn bij dit gebeuren aanwezig.
Simeon had van God vernomen dat hij niet zou sterven voordat hij
de Messias zou zien. Na de ontmoeting kan hij dan ook bidden: 'Nu
laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd,
want met eigen ogen heb ik de redding gezien'. In de katholieke
kerk is tot de jaren zestig van de vorige eeuw het gebruik geweest
dat een moeder haar kerkgang deed, wanneer zij na de geboorte
van een kind voor het eerst weer naar de kerk ging om God te
danken. Met een brandende kaars in de hand en het kind op de
rechterarm, sprak de priester dan een gebed uit, wat herinnert aan
het reinigingsritueel en de opdracht van Jezus in de Tempel.



EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING

De Eerste Communie is een bijzonder moment voor uw kind en voor
het hele gezin. In parochie De Goede Herder, locatie Gerardus
Majella, bieden we uw
kind de mogelijkheid
aan om de Eerste
Communie voor te
bereiden. Mocht uw
kind nog niet gedoopt
zijn, dan zal de doop
in de voorbereiding
worden opgenomen. Mochten de kosten (€ 60,-) of andere factoren
een bezwaar zijn, dan valt daarover te spreken. De Eerste Heilige
Communie op zondag 19 april 2026 mag een prachtig feest worden,
dat we stapsgewijs voorbereiden met lessen, spelletjes en

vieringen. De kinderen zijn begonnen op woensdag 14 januari 2026.
Daarna volgen nog twaalf woensdagmiddagen. Tijdens een mis op
een zondag zullen de kinderen zich voorstellen aan de
geloofsgemeenschap. Voor de ouders/verzorgers zijn er drie
avonden om de eerste Communie van uw kind inhoudelijk en
praktisch voor te bereiden: 3 Maandag 8 januari 2026, maandag 11
maart 2026, maandag 15 april 2026 Alle bijeenkomsten vinden
plaats in de ontmoetingsruimte van de H. Gerardus Majellakerk
(Wassenaerlaan 32, Tilburg). Aanmelden kan via de website:
www.parochiedegoedherder.nl of door te bellen naar het
secretariaaft.



HUISPAASKAARSEN 2026:

Zoals andere jaren kunt u ook weer een huispaaskaars kopen. Met
hetzelfde embleem als de paaskaars die in de kerk in de Paaswake
wordt ontstoken. Uiterlijk 23 maart moeten de bestellingen bij de
kaarsenfabriek geplaatst worden. Een formulier ligt klaar op de
balie met daarop de grootte van de kaarsen en de prijzen. Uiterste
besteldatum is zondag 23 maart 2026. De afbeelding is dit jaar het
kruis waaraan Jezus is gestorven. Het kruis waardoor wij allen zijn
verlost, waardoor wij weer de mogelijkheid hebben om in de hemel
te komen. Hoe? Hij vraagt van ons nu om met Hem door het leven
van elke dag te gaan. Samen elkaar helpend, op elkaar mogen
bouwen, samen vrede en vreugde brengen, Door elkaar te nemen
zoals we zijn, met onze goede en mindere goede capaciteiten
Afmetingen en prijzen: Kaars van: 25 cm. lang € 25,- 30 cm. lang: €
33,- 40 cm. lang: € 45,- 60 cm. lang: € 70,-

H. MAAGD MARIA VAN LOURDES LOURDESBEDEVAART
2026.

Op 11 februari 1858 is de eerste verschijning van Maria aan
Bernadette Soubirous, een eenvoudig meisje uit Lourdes. Ze kreeg
vele verschijningen, die enkele jaren later als van bovennatuurlijke
aard erkend werden. Ook werd haar de titel van Maria Onbevlekte
Ontvangenis meegedeeld-.Van vrijdag 18 september 2026 tot en
met woensdag 23 september 2026 masken we als parochie een
bedevaart naar Lourdes. Op onze bedevaart kunnen wij onze
onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen
inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen geloofsgemeenschap.
In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen.
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Daar kun je geen neen tegen zeggen, dus ook de parochie de Goede
Herder , locatie Trouwlaan gaat zich
inzetten om met velen naar Lourdes
te gaan. Wij hebben gekozen voor
een 6 daagse vliegreis. Kosten€
1.245,00 per persoon

Zo hebben we maar 1 reisdag heen en
ook weer terug. We zullen in Lourdes
samen komen als parochie. De
volgende Brug zullen wij meer details
laten zien. Noteer deze data vast in
uw agenda en meldt u zich aan, zodat
we onze reis en hotel kunnen
reserveren. Iedereen die wil mag
mee. Financieel mag het geen probleem zijn.

U kunt zich bij mij opgeven.
Hans Vugs Diaken-pastor

NIEUWS UVIT HET TORENOVERLEG

Met Kerstmis hebben wij 350 leerlingen van basisschool De
Triangel mogen ontvangen voor een zeer geslaagde Kerstviering.
Wij zijn heel blij met deze samenwerking en verheugen ons op de
aankomende Paasviering met de leerlingen.

Met ingang van 1 januari 2026 zijn de vieringen op Koningsvoorde
helaas komen te vervallen. Zonder overleg met ons heeft het
parochiebestuur dit besluit genomen. Op dit moment onderzoeken
we welke stappen we eventueel kunnen nemen om op een
alternatieve manier invulling e geven aan deze vieringen.
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Secretariaat Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Diaken Vugs : 06-12811502

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit
secretariaat kunt u ferecht voor vragen, allerlei sacramenten,
aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De
bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlgm.nl

Voor spoedgevallen zoals een uitvaart of ziekenzalving.
Een van de priesters is te bereiken op dit nummer: 06 - 39 68 85 31

Liturgische diensten = Gerardus Majella kerk

zaterdag 17.30u In de kapel is geen livestream
zondag 10.00u www.facebook.com/parochiehigm/
2% dinsdag 10.30u  Piomorgen in de kapel

1 vrijdag 10.30u  1°vrijdag in de kapel

Financién: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 01712002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “"De Brug”

Kopij voor 18 februari as. middels e-mail adres: info@hlgm.nl

of in de brievenbus. Je kunt “de Brug" ook vinden op onze website:
www.hlgm.nl. Volg ons op
Facebook:https://www.facebook.com/parochiehlgm/

Redactie Parochieblad “"De Brug”

Marie José Hulskramer en Koos van Beijsterveldt
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